
 

 

Orde van Dienst 
 

voor de  
 

Taizé-viering 
 

op  26 november 2023 
 

om 18.30 uur in 

 de Remonstrantse kerk  
 
 

 

 

 

Voorganger: ds. Gonja van ‘t Kruis 

Muzikale begeleiding : Saskia ten Have 
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  Welkom 

 

Stilte  

 

Bemoediging en groet 

 

Drempellied: U bent de bron van leven (lied 129, Adem in ons) 

 

Aanvangstekst: Kolossenzen 2: 6-10 

Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer 

aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd 

vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van 

dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door 

holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn 

gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet 

op Christus.  

 

Aansteken van twee kaarsen met tekst:  

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 

(Psalm 119, 105)    
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Zingen: C’est toi ma lampe (Lied 31, Adem in ons, Ned. tekst) 

 

Psalmgebed 80, O God van Jozef, leid ons verder  

                            (in beurtzang/spraak) 

Zingen: Ps. 80, vers 1 
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Voorganger: Ps. 80: 3b-4 

Laat uw kracht ontwaken, kom, en red ons. 

God, keer ons lot ten goede,  

toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. 

 

Zingen: Psalm 80, vers 3  

 

 

Voorganger: Ps. 80: 9-10 

U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte, en volken verdreven 

om hem te planten. 

U gaf hem een ruime plek, hij schoot wortel en vulde het land. 
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Zingen: Ps. 80, vers 6 

 

      Voorganger: Ps. 80, 19 en 20 

Dan zullen wij niet van U wijken. Laat ons leven, en wij roepen 

uw naam: 

HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, 

toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. 

 

Zingen: Confitemini Domino (lied 35, Adem in ons)  
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Evangelielezing: Johannes 1: 29-34, onderbroken door Alleluia 

(lied 5, Adem in ons)  
 

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: 

‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld 

wegneemt. Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die 

meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” Ook ik wist niet wie 

Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël 

geopenbaard zou worden.’  

 

 

En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de 

hemel zien neerdalen, en Hij bleef op Hem rusten. Nog wist ik 

niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om met water 

te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op 

iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt 

met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij 

de Zoon van God is.’    

 

Stilte 
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Herhaling van de tekst: 

Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer 

aanvaard hebt.  

Blijf in Hem geworteld en gegrondvest 

 

Stilte 

 

Voorbeden met beantwoording van Kyrie  

                                                      (lied 74, Adem in ons)  

 

Stil gebed en gezongen Onze Vader (Liedboek 1006)   
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Lichtritueel: ontsteken van lichtjes aan de Paaskaars, tijdens 

het zingen van het lied Heel het duister (Lied 86, Adem in ons) 
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Loflied (staande)  Laudate Dominum (Lied 89, Adem in ons) 

 

Zegen 

Zingen: El Senyor (Lied 47, Adem in ons, Ned. tekst) 
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De dienst eindigt in stilte 

 

Collecte 

Bij de uitgang kunt een bijdrage in het mandje doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst nodigen wij u uit om een kopje 

koffie of thee te blijven drinken) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


