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Voorbereiding 

Drempellied Lied 298: ‘Eeuwige onze God’  
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Welkom  
(allen gaan staan) 
 
Stil moment 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
Openingslied Lied 975: 1, 2 en 3 ‘Jezus roept hier mensen samen’ 

  
2.Jezus roept ons te belijden 
   Hem als Heer van het heelal, 
   hoeder van ons broze lichaam, 
   redder van wie faalt of valt. 
   Zing het uit, laat elk het horen, 
   zing het heilige verhaal, 
   zeg de wereld: Christus’ glorie 
   is op aarde neergedaald.  
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3.Jezus roept ons tot de ander, 
   zo verschillend als wij zijn, 
   ras of  huidskleur, rangen, standen - 
   Jezus trekt geen scheidingslijn. 
   Ga met vrienden en met vreemden, 
   ga met mensen, groot en klein, 
   ga met zaligen en zoekers, 
   die op zoek naar waarheid zijn. 

(allen gaan zitten) 
 
Smeekgebed 
 
Glorialied Lied 704 ‘Dank, dank nu allen God’ 
 

1.Dank, dank nu allen God 
   met hart en mond en handen, 
   die grote dingen doet 
   hier en in alle landen, 
   die ons van kindsbeen aan, 
   ja, van de moederschoot, 
   zijn vaderlijke hand 
   en trouwe liefde bood. 

 
3.Lof, eer en prijs zij God 
   die troont in ’t licht daarboven. 
   Hem, Vader, Zoon en Geest 
   moet heel de schepping loven. 
   Van Hem, de ene Heer, 
   gaf het verleden blijk, 
   het heden zingt zijn eer, 
   de toekomst is zijn rijk. 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Groet 
 
Gebed voor de opening van de Schriften 
  

2.Die eeuwig rijke God 
   moge ons reeds in dit leven 
   een vrij en vrolijk hart 
   en milde vrede geven. 
   Die uit genade ons 
   behoudt te allen tijd, 
   is hier en overal 
   een helper die bevrijdt 
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Eerste lezing Deuteronomium 6: 4-9 

 
Zingen Lied 150  ‘Loof God Loof hem overal’ 

 
2.Hef, bazuin, uw gouden stem, 
   harp en fluit, verheerlijk Hem! 
   Citer, cimbel, tamboerijn, 
   laat uw maat de maatslag zijn 
   van Gods ongemeten wezen, 
   opdat zinge al wat leeft, 
   juiche al wat adem heeft 
   tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 

Tweede lezing Johannes 11: 17-27  
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Zingen Lied 568a ‘Ubi caritas’ 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen Lied 275: 1, 2, 3 en 4 

 
2.Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
   niet hoog en breed van ons vandaan. 
   Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
   dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
3.Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
   en niemand heeft U ooit gezien. 
   Maar wij vermoeden en geloven 
   dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
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4.Gij zijt in alles diep verscholen, 
   in al wat leeft en zich ontvouwt. 
   Maar in de mensen wilt Gij wonen 
   met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 
Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God, de Schepper, 
Die de wereld als een herberg 
Voor mens en dier gemaakt heeft: 
Toegankelijk en rijkelijk voorzien. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, 
Geboren in een herberg, 
Voor wie geen plaats was, vanaf den beginne, 
Die ons het beeld van de ware herbergier heeft getoond: 
Openheid voor iedereen, naar geslacht, kleur of stand, 
Solidariteit met gebeukten en gebukten, 
Een uitgestrekte hand naar wie opkomen voor gerechtigheid, 
Eten en drinken als oefening van gemeenschap. 
 
Ik geloof in het innig engagement van deze Heer, 
Al kostte Hem dat – consequent als Hij is – 
Smaad, afwijzing en het kruis. 
Toch geloof ik dat Zijn manier van leven 
Sterker is dan de dood. 
Daarom kon Hij opstaan, 
En met Zijn Vader meet Hij nu de wereld af 
Aan deze herbergende liefde. 
 
Ik geloof in de Geest, die de mensen dit leven inblaast. 
Ik geloof in een kerk als herberg, 
Waar genade, vreugde en gulheid niet ophouden, 
Waar herbergzaamheid en verbondenheid 
Een voortdurende inspiratiebron blijven. 
In zo’n huis, van deze God, 
Weten wij ons geborgen, voor altijd. 
Amen.  
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Afscheid en bevestiging ambtsdragers 
 
(De predikant wisselt de groene stola voor een rode, kleur van de 
Geest die ons inspireert.) 
 
AFSCHEID 
We nemen vandaag afscheid van Inge Kempen- de Bruijn als 
ouderling-scriba. Wil je naar voren komen? 
 
Je werk als ouderling-scriba eindigt vandaag. Wat blijft, ook hierna, 
is de belofte van geheimhouding.  
Laten we God danken voor je werk. 
 

We willen u danken onze God 
voor de toewijding van Inge die haar taak nu neerlegt, 
voor haar trouw en accuratesse 
We bidden u wilt u het werk van haar handen zegenen. 
U die met uw kracht in ons werkt, 
U zij de heerlijkheid 
in de gemeente en in Jezus Christus 
tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
AMEN 

 
 
BEVESTIGING 
Vg:   Ben van Wensveen (ouderling-scriba) 
 
Je staat hier in het midden van de gemeente en voor Gods 
aangezicht. En ik vraag je: 
”Ben, wil jij, aan deze gemeente verbonden, haar liefhebben en 
dienen naar Gods wil?  
En er je taak als scriba verrichten ten dienste van deze gemeente 
en van Hem zelf? 
Wil je daarin betrouwbaar zijn voor God en mensen en wil je je 
daarvoor inzetten en je gaven gebruiken? 
Beloof je voorgoed geheim te houden al wat je in het verborgen 
wordt toevertrouwd en te spreken waar onrecht geschiedt?”  
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Wat is daarop je antwoord?      
O:  Ja dat beloof ik met Gods hulp. 
 
Zegen De voorganger legt de ambtsdrager de handen op.  
     
Wees gezegend in je werk als scriba. 
Laat Zijn Geest ook over jou vaardig worden. 
Moge de liefde en de vreugde je daarbij nooit ontbreken.  
Bewaar je vertrouwen in Hem die jou bewaart op al je wegen.  
Amen. 
    
We gaan staan. 
 
Gemeente van Christus belooft u, uw ambtsdrager te omringen met 
uw meeleven en gebed en hem 
bij te staan in onze gezamenlijke dienst aan God. 
 
Wat is daarop jullie antwoord? 
Allen: Ja, van harte. 
 
Zingen Lied 362: 1 en 2 
 

1.Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
   een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
   een spoor van licht dat als een handschrift staat 
   tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
   Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
   Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.  
 
2.Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
   die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
   die ons uit angst en doem heeft weggetild 
   en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
   Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
   vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 
We gaan zitten  
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DIENST VAN HET DELEN 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed. 
(elke voorbede wordt afgesloten door:) 
….., zo bidden wij: Hoor ons bidden, God, en luister  
                               wees nabij in licht en duister…. 
 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
Nodiging 
(we vormen een kring om de Tafel) 
 
Tafellied Lied 385, De tafel van samen 
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2.Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. 
   Dit brood houdt ons in leven, 
   door God is het gegeven. 
   Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood 
   en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 
 
3.De tafel van samen, de tafel van het goed, 
   daar wordt de wijn geschonken 
   en mondjesmaat gedronken. 
   De tafel van samen, de tafel van het goed, 
   daar vinden wij vrede, in overvloed. 
 
4.Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest. 
   Hier durven wij te dromen 
   dat alles goed zal komen. 
   Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest 
   in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 

 
Instellingswoorden 
 
Onze vader  
 

Onze Vader in de hemel 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
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Vredegroet 
 
Gemeenschap van brood en beker 
 
Dankgebed 
 
Slotlied lied 1014: 1, 3 en 5 

 
3.Geef vrede door van hand tot hand, 
   als brood om uit te delen; 
   kijk ieder mens met warmte aan, 
   zo kunnen breuken helen. 
 
5.Geef Christus door van hand tot hand, 
   zijn liefde schenkt ons leven. 
   Geef vrede door, geef haar een kans: 
   een schat om uit te delen. 

 
 
Heenzending en zegen 
 


