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Voorbereiding

Welkom
(allen gaan staan)

Bemoediging
Onze hulp is de Naam van de Heer,
(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

Intochtslied
Lied 95:1en3
(allen gaan zitten)

Smeekgebed

(afgesloten door):

..... om dit alles zingen wij u.

2x Heer ontferm u, Heer ontferm u, Heer ontferm u.

Glorialied
Lied 146c: 1 en7



Dienst van het woord

Groet
De Heer zal bij u zijn!
(allen) De Heer zal u bewaren!

Gebed van de zondag

Eerste lezing

Leviticus 13: 1 t/m 15 (BGT)

De Heer zei tegen Mozes en Aaron: Zeg tegen de Israélieten: ‘Stel dat iemand
een vreemde plek op zijn huid heeft. De huid is bijvoorbeeld dik geworden, of er
is een lichte vlek of uitslag te zien. Dan kan iemand een huidziekte hebben. En
dan moet hij naar de priester gebracht worden, dus naar Aaron of één van zijn
zonen. De priester moet de plek op de huid goed bekijken. Stel dat het haar op
de plek wit geworden is en dat de plek diep in de huid ligt. Dan is het een
huidziekte. De priester moet dan verklaren dat die persoon onrein is. Stel dat er
een lichte witte plek te zien is boven op de huid. En stel dat het haar op die plek
niet wit geworden is. Dan moet de persoon die zo'n plek heeft, zeven dagen bij
iedereen uit de buurt blijven. Op de zevende dag moet de priester de huid
opnieuw bekijken. Als de plek niet groter geworden is, moet die persoon nog
zeven dagen bij iedereen uit de buurt blijven.

Daarna moet de priester de huid voor de derde keer bekijken. Stel dat de plek
niet glimt en niet groter geworden is. Dan moet de priester verklaren dat die
persoon rein is. Hij heeft dan gewone uitslag. Hij moet zijn kleren wassen, zodat
hij helemaal rein is. Als de plek later toch groter wordt, moet hij teruggaan naar
de priester. Als de priester ziet dat de plek inderdaad groter geworden is, dan is
het toch een huidziekte. De priester moet dan verklaren dat die persoon onrein
is. Als iemand iets heeft dat lijkt op een huidziekte, moet hij dus naar de priester
gebracht worden. Stel dat de priester een witte dikke plek op de huid ziet, met
wit haar erop. En stel dat de huid ook kapot is. Dan is het een huidziekte die
iemand al heel lang heeft. De priester moet verklaren dat de persoon met die
plek onrein is. Die persoon hoeft niet eerst zeven dagen te wachten, want het is
al duidelijk dat hij onrein is. Stel dat de witte plekken over het hele lichaam zitten,
van het hoofd tot de voeten. Als de priester dat ziet, moet hij verklaren dat die
persoon rein is. Want als iemand helemaal wit geworden is, is hij rein. Maar als
die persoon ook open wonden heeft, is hij onrein. Als de priester die open
wonden ziet, moet hij verklaren dat die persoon onrein is. Want als iemand zulke
wonden heeft, is het toch een huidziekte. De plekken zijn onrein.

Lied 855:3,4en5



Tweede lezing

Lucas 17: 11 t/m 19 (BGT)

Op weg naar Jeruzalem reisde Jezus door Samaria en Galilea. Toen hij een dorp
binnenging, kwamen er tien mensen met een huidziekte naar hem toe. Ze bleven
op een afstand staan. Ze riepen naar Jezus: ‘Meester, heb medelijden met ons!’
Toen Jezus hen zag, zei hij: ‘Ga naar een priester. Dan kan hij vaststellen dat jullie
gezond zijn.' Ze deden wat Jezus zei, en onderweg werden ze gezond. 15Eén van
de tien ging terug naar Jezus. Hij zong en juichte voor God, omdat hij weer
gezond was. Hij dankte God. ledereen kon hem horen.

En hij knielde voor Jezus om hem te bedanken. De man was geen Jood, maar
kwam uit Samaria. Jezus zei tegen hem: ‘Er zijn toch tien mensen beter gemaakt?
Waar zijn de andere negen? Jij komt als enige terug om God te eren. En je bent
niet eens een Jood! Toen zei hij tegen de man: ‘Sta op en ga naar huis. Je bent
gered dankzij je geloof.’

Lied 377:1,4en7
Uitleg en verkondiging

Lied 149: 1 en 3

Dienst van het delen
Dankgebed en voorbeden
(elke voorbede wordt afgesloten door:)
..... , o bidden wij:
(allen) Hoor ons bidden, God, en luister wees nabij in licht en duister
Stil gebed
Onze Vader (nieuwste NBG versie)
Mededelingen
Inzamelen van de gaven

Gebed over de gaven

Slotlied
Lied 909: 2 en 3

Wegzending en zegen........
(allen) Amen



